,,’Ik ben de verrijzenis en het leven ".
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Liefdevol aandenken

aan Mevrouw

AGNES ROMAN

weduwe van de Heer

Hilaire VAN DEN BOSSCHE

geboren te Wodecq op 23 december 1926 en god-
vruchtig overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis
te Ronse op 5 mei 1992.

Lid van de bond der gepensioneerden.

De overledene komt uit een gezin van vijf kin-
deren. Zeer vroeg verloor ze vader en moeder
en verliet wat later haar geboortestreek om hier
in de Vlaamse Ardennen haar leven verder uit te
bouwen. In haar gezin was ze gelukkig. Ze had
vier kinderen en nu reeds zeven kleinkinderen.
Haar kinderen en kleinkinderen daar hield ze
heel veel van. Ze waren steeds welkom bij haar
thuis en met vele attenties probeerde ze haar
genegenheid voor hen duidelijk te maken. Vooral
haar kleinzoon Christof, die bij haar inwoonde,
had een speciaal plaatsje in haar hart.

In voor- en tegenslagen probeerde Agnes er het
beste van te maken. En tegenslagen heeft ze ge-
kend. Haar man moest vroegtijdig op pensioen
gaan en overleed op 62 jarige leeftijd. Een paar
maanden ervoor was haar dochter Marie-Christine
reeds naar de Heer toegegaan. Zijzelf heeft vele

jaren met haar gezondheid gesukkeld. De laatste
vier jaar ging het er steeds erger aan toe. Ver-
scheidene opnamen in het ziekenhuis konden
haar niet helpen.

In al haar vreugde en verdriet ging de overlede-
ne steeds naar de Heer toe, naar haar Hemelse
Moeder en naar de vele lieve heiligen. Zij ging
dan ook graag op bedevaart om er te bidden om
kracht en sterkte. In september zou ze meegaan
met de zieken naar Lourdes. Ze bleef immers
hopen op beterschap ook nog bij haar laatste
opname in het ziekenhuis. Een beterschap die
er niet kwam. Nu is ze naar de Heer toegegaan
en wij bidden :

Goede Vader in de Hemel

neem Agnes op in uw Hemelse Vreugde

waar geen lijden en pijn meer is.

Laat haar nu voor altijd gelukkig zijn

met degene die haar voorgingen,

vooral met haar man en

haar dochter Marie-Christine.

Wij vragen het U

door Jezus Christus. Amen.

Beste kinderen en kleinkinderen, het afscheid
komt te vroeg. Graag had ik nog wat bij u willen
blijven maar wellicht is het ook goed zo. Dank
voor alle blijken van genegenheid, voor elk be-
zoekje, voor elk begrijpend woord vooral tijdens
mijn ziek zijn. Langs uw gebed blijft gij verbon-
den met mij, met vader en met Marie-Christine.
Tot weerziens in de Hemel.

Heilige Maria, moeder Gods,

bid voor ons  arme zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.

Namis op donderdag 4 juni 1992 om 18.45 uur.

De families Roman, Van Den Bossche, Duvivier,
Van Nieuwenhove, danken U voor uw medeleven.
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