Mijn zorgen en mijn lijden zijn voorbij
mijn aandacht voor de aardse dingen
die over mijn hoofd

en door mijn vingers gingen :

en alles wat ik was voor U en mij.

1.

Gedenk in uw gebed en
bewaar in uw herinnering

mevrouw
Alberte ROMAN

echtgenote van de heer
Camille VANDER BEKEN

Geboren te Geraardsbergen op
20 augustus 1935 en godvruchtig overleden
in het O.-L.-Vrouwziekenhuis te Aalst op
14 november 1999, gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

Je hield van het leven

met alle vezels van je lichaam.

Je hield van mensen, vrienden, idealen.
Je gaf je woord, dat blééf gegeven.
Zonder grootspraak,

hielp je iedereen zoals je kon.

We zullen je missen, je kinderen,

Jje familie en je vrienden.

Voor ieder van ons was je sterk of zacht.
We blijven ons herinneren die moedige vrouw
die nu, ergens ... waar ... wonen zal.

Mama

Dank U voor uw voorbeeldig leven !

Kunt u van daarboven papa steunen in zijn
verdriet en ons helpen onze weg verder te
zetten in uw gedachtenis.

De families ROMAN, VANDER BEKEN,
VERCLEYEN, DE CEULENEER
danken U voor uw betoond
medeleven en gebed.
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