‘Ten paradijze geleiden U de engelen.

+
In uw HH. Missen, gebeden en goede werken
gedenk de ziel van de HEER

André ROMAN

geboren te Nederbrakel op 20 mei 1909,
in de Heer ontslapen te Gent op 15 april 1968,
gesterkt door de genademiddelen van de
H. Kerk.

In deze dagen dat het volk van God, het
Pasen vierde van zijn Heer en Meester Jezus-
Christus, door samen met Hem zijn Pasen te
houden, heeft onze lieve broeder André ten
volle en voor goed «zijn» Pasen gehouden.
De eerste maal hield hij zijn Pasen toen zijn
brave ouders hem lieten het Doopsel toedie-
nen: toen stierf hij met Christus aan de zon-
de, om in Hem een christelijk leven te begin-
nen. Hij heeft dat leven verstevigd door het
ontvangen van de andere sacramenten en
vooral door de Eucharistievieringen. In een
jaren lang lijden, ziekte en ellende, heeft hij
zijn gelijkvormigheid met de gekruisigde Heer
voltooid, en door de zalving der zieken werd
zijn sterven de bekroning van zijn één zijn
met Jezus : hij stierf met Hem in geloof en
daarom zal hij ten volle leven met de Verre-
zen en verheerlijkte Heer.

Wij danken de Vader in de hemel voor de
voltooiing van het christelijk leven van onze

broeder, wij geloven en hopen vast dat hij nu
reeds binnengegaan is, in het land van de
Heer en geniet van het volle geluk, rust en
vrede.,

Wij bidden voor en tot André opdat wij
eens allen samen met onze lieve vader en
moeder, en met onze ganse familie zouden
terug verenigd zijn, in dat land van de Heer
waar geen dood meer zal zijn, geen ziekten
en lijden, en de Heer elke traan zal wegwis-
sen, tot Hij allen nieuw en allen voor goed
gelukkig heeft gemaakt. Amen.

De familie ROMAN en DE LANGHE,

danken U om uw gebed en de
blijken van deelneming.
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