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DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Elisa ROMAN

weduwe van Lothair WAUTERS,

geboren te Nederbrakel op 1 mei 1900 en
godvruchtig overleden in de kliniek te Ronse
op 15 maart 1986,

gesterkt door Kristus in zijn HH. Sakramenten.

de families

ROMAN DE CUBBER,
WAUTERS, ENGELS,

danken U.

Namis : woensdag 9 april 1986 om 20 uur.

De hele levensloop van Elisa was gericht op
goed zijn voor de medemens, en op het ver-
werven van het levensgeluk. Als schoon mens
heeft ze geleefd, als christen steeds haar
plichten gedaan. 58 jaar heeft ze een gelukkig
huwelijksleven gekend met haar echtgenoot
Lothaire. Na zijn heengaan kon ze nog in haar
huis blijven tot haar groot geluk en vreugde,
dank zij de hulp en genegenheid van haar
naastbestaanden.

Heeft ze de Heer thuis zo vaak verwelkomt
bij de hoogdagvieringen, nu is ze Pasen in de
hemel gaan vieren. We bidden de Heer dat het
moge gebeuren samen met haar echtgenoot en
alle bekenden van wie ze zoveel hield.

In dankbaarhzid houden we haar gedachtenis in
ere en blijven haar gedenken in ons gebed.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




