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Dankbaar aandenken aan
De Heer

leon ROMan

echtgenoot van Maria Van Der Meulen.

Hij werd geboren te Michelbeke-Brakel

op 1 januari 1916 en ovetleed godvruchtig
in de kliniek Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 1 september 1989.

Voorzien van de HH. Sakramenten.
Langs de kalvarietocht van ziekte en lijden,
is hij naar de hemel gegaan.

Heer onze God, in dit uur bidden wij tot U
voor deze mens die ons ontvallen is. Wij
brengen hem véér U, zoals hij was in leven
en sterven.

Zoals het leven van elke mens, kende hij
ook goede en kwade dagen, en ging vreugde
en pijn aan zijn leven niet voorbij.

Wees dan barmhartig voor hem zoals voor
ons allen. Gij wilt dat geen enkel mens ver-
loren gaat, die in U gelooft.

Vergeef hem wat hem nog in de weg staat
voor eeuwig heil, opdat hij moge deelgenoot
worden aan uw eeuwige heerlijkheid.

In Christus immers straalt ons de hoop op
een heerlijke verrijzenis tegemoet. Gun aan

hen, die thans treuren om een pijnlijk
heengaan, dat zij getroost worden door heil-
zaam geloof in het eeuwig leven.

Door het gebed, dat het leven schraagde
van deze man, vond hij troost en moed om
weer verder te leven, niet in wanhoop maar
met de zekerheid dat alles opnieuw ver-
enigd zal worden, ook met hen die nu
gescheiden zijn.

Mijn goede echtgenote, heb dank voor alles
wat gij voor mij gedaan hebt. Uw zorg en
liefde waren mij een troost en opbeuring.
Blijf vertrouwen op God die alles ten goede
keert. Blijf mij in uw gebed indachtig en
tot weerziens in de hemel.

De families

Roman, De Langhe,
Van Der Meulen en Viville,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : dinsdag 3 oktober om 19.30 u.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
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