+ Nu het diepe leed ons treft van het plotse

Dit weze een blijvende herinnering aan heengaan van Longlen bidden wij:

Heer God,
DE HEER sta ons bij als wij op onze weg,
op hetd werk eri &}rl het gezin
. vreugde en geluk,
Longlen ROMAN maargook kr%xis en leed ontmoeten.
Laat Longien vrede en eeuwig geluk
geboren te Opbrakel op 13 juni 1938 en ten ontvangen in uw hemels Vaderhuis.
gevolge van een tragisch werkongeval Amen.
overleden te Fleurus op 30 november 1989.
Het leven is een krijgsbanier
door goede en kwade dagen,
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,
kloekmoedig voorwaarts dragen. L
De families,

Men tuimelt wel, en wonden krijgt

men dikwijls, dichte en diepe ...

't en vlucht geen weerbaar man, die wijgt,
of hem de dood beliepe !

danken U voor de oprechte blijken
van diep medeleven en gebed.

Het leven is ... geen vrede alhier,
geen wapenstilstand vragen :
het leven is de Kruisbanier
tot in Gods handen dragen.
(G. Gezelle)

Rouwleiding Devos.
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