Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God Zijn vriendschap
en Zijn Liefde geven.

Wij gedenken dankbaar
MEVROUW

Martha Roman

weduwe van Jozef Salomon

geboren te Etikhove op 25 juli 1901 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 14
april 1991, gesterkt door de sakramenten der
zieken.

In alles wat een mens te beleven krijgt, gelo-
ven wij dat Christus er Zin aan geeft. In alles heeft
Hij de mens voorgeleefd: in dienstbaar dragen
van elkanders last, in overgave van Zijn eigen le-
ven, in verrijzenis ten leven.

Martha heeft haar leven in zorgzame dienst
gesteld van haar gezin. In hartelijke omgang met
velen en in het dragen van eigen beproeving
keek zij gelovig uit naar het Licht dat Christus
langs haar weg liet schijnen.

Zij was een vrouw van rechte wegen in stille
rechtschapenheid, in trouwe en hartelijke
vriendschap.

In sterk geloof, verbonden met de Heer in
haar dagelijks gebed, wist zij zich geborgen in
Gods hand.

In dankbaarheid om haar leven in ons mid-
den mogen wij met kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen, familie en vrienden bid-
den:

Heer God, die ons het Paaslicht aanreikt,
laat Martha Uw Heerlijkheid zien, geef haar uw
blijvende vrede en laat haar met ons verbonden
blijven in ons gebed.

(Marius Mortiert) Frans en Liliane
Kerkhove-Salomon

kinderen en kleinkinderen

Hilaire en Monique Salomon-Vigin
kinderen en kleinkinderen

José en Frangine Salomon -Beard
en kinderen

danken U van harte
voor de blijken van kristelijke deelneming.
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