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WIJ GEDENKEN MET VROOMHEID
MEVROUW
Palmyre ROMAN

echtgenote van de Heer
Achiel VAN DER LINDEN,

geboren te Nederbrakel op 26 juli 1900 en

godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-

kliniek te Brakel op 24 november 1976,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het leven hier op aarde is slechts één
vorm van ons bestaan. Zoals het leven vo6r
de geboorte een bestaanswijze is verschil-
lend van die na de geboorte, zo is het le-
ven na de dood ook anders dan ons huidig
bestaan op deze wereld. De ene levenswijze
is echter een voorbereiding, een aanloop
naar de andere. De dood is zo als het ware
de poort, de deur, langswaar men binnen-
treedt in de eeuwigheid.

Onze dierbare overledene is nu overgegaan
naar het eeuwig leven. Moge God haar nu
de volheid van het geluk schenken en laten
wij haar blijven gedenken in gebed en ge-
dachten.

Dierbare echtgenoot, heb dank om uw bes-
te zorgen en genegenheid, die ik mocht ont-

vangen. Mijn heengaan is hard om dragen,
maar de zekerheid dat ik zal voortleven en
wij van elkander zullen blijven houden, al
is het anders dan op deze wereld, moge
voor ons allen een troost zijn.

Dierbare kinderen, blijft mij gedenken in
uw gebeden.

Mijn Jezus barmbhartigheid.

De families ROMAN, VAN DER LINDEN,
PERSOONS, VAN PRAET,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




