aarde valt en sterft, blijft hij
alleen; maar als hij in aarde
valt en niet sterft, brengt hij
honderdvoudig vrucht voort.

_l_ Als de graankorrel niet in de
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Naar het voorbeeld van de Heer heeft
deze overleden man niet voor zichzelf
geleefd. Jarenlang heeft hij gewerkt en
gezwoegd voor het welzijn van zijn gezin.
Daarveor heeft hij zelfs het slopende werk
in de mijnen niet ontzien, ook al kende
hij de gevaren die er aan verbonden wa-
ren voor zijn gezondheid. Hoe taai zijn
wilskracht ook was, later moest hij alle
werk opgeven.

Zwaar viel hem de beproeving van zijn
langdurige ziekte, maar omdat hij heel
zijn leven zijn vertrouwen op God gesteld
had, vond hij ook nu in zijn Geloof de
nodige moed om zijn kruis met geduld
en kristelijke onderwerping te dragen.

Hem zal de Heer nu als zijn trouwe
dienaar uitnodigen in het Vaderhuis.

Geliefde kinderen, gedurende mijn ziekte
hebt gij mij steeds uw gelegenheid ge-
schonken, betoon mij ook nu uw liefde
door voor mij te bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

drukk. de nayer moerbeke




