"Souviens-toi de Jésus-Christ, ressucité d'entre les
morts...Elle est siire cette parole : Si nous sommes
morts avec lui, avec lui nous vivrons. Si nous
tenons ferme, avec lui nous régnerons".

La famille et les confreres
du Pére Ferdinand ROMBOUTS
vous remercient de votre présence,
de vos prieres et de votre sympathie.

"Denk aan Jezus Kristus die uit de doden is opge-
staan...Dit weten we met zekerheid : zo wij met
Hem gestorven zijn, dan zullen we ook met Hem
leven. Zo wij volharden, zullen we met Hem heer-

sen”.

De familie en de konfraters van
Pater Ferdinand ROMBOUTS
danken U voor uw aanwezigheid,
voor uw gebed en uw medeleven.

P. Ferdinand ROMBOUTS

Missionnaire de Scheut
Missionaris van Scheut

1907 - 1993




Né a Oostende le 22 février 1907, le Pere Fer-
dinand Rombouts émit ses premiers voeux le 8 sep-
tembre 1926.

Il fut ordonné prétre le 16 aott 1931 et par-
tit alors pour le Congo. Professeur et directeur
d’écoles d’abord, il devint ensuite professeur au
grand séminaire de Kabwe, puis fonda la mission
de Dizi.

De 1950 a 1960, il fut Provincial des confréres
de Boma.

Apres sept années de rectorat a la maison de
Scheut a Bruxelles, il put retourner en 1967 au Zaire
ou il exerca les fonctions de recteur de la maison
provinciale et d’aumonier de 1’hopital de Kangu.

Suite a des ennuis de santé, il fut contraint
a rentrer définitivement en Belgique en 1991.

11 s’est éteint paisiblement le 17 février 1993
a ’aube, pour entrer dans la plénitude de la Vie
de son Seigneur qu’il a servi avec tant de géné-
rosité.

Te Oostende geboren op 22 februari 1907 sprak
Pater Ferdinand Rombouts zijn eerste klooster-
geloften uit op 8 september 1926.

Priester gewijd op 16 augustus 1931 vertrok
hij een jaar later naar de toenmalige Congo. Hij
was eerst leraar en schooldirecteur, en werd nadien
professor aan het Groot Seminarie te Kabwe; na
zijn professoraat mocht hij terug naar de Mayom-
bestreek en stichtte aldaar de missie van Dizi.

Van 1950 tot 1960 was hij provinciaal overs-
te van de konfraters in het bisdom Boma.

In 1967, na zeven jaren rektoraat in ons huis
van Scheut te Brussel, keerde pater Ferdinand
naar Zaire terug waar hij werkzaam was als rek-
tor van het provinciaal huis te Kangu en almoe-
zenier van het hospitaal aldaar.

Een wankel geworden gezondheid was oor-
zaak dat pater Ferdinand in 1991 definitief naar
Belgié terug moest.

Hij is vredig ontslapen in de morgen van 17
februari 1993 om binnen te gaan in de volheid van
het Leven van zijn Heer die hij met zoveel edel-
moedigheid gediend heeft.




