Nu rusten ze, uw noeste vaderhanden,
aan plicht en zorgen toegewijd.

Het werken overstijgt de aardse landen
en zal reiken tot in eeuwigheid.

T

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Albert, Arthur ROMEIJNS

echtgenoot van Mevrouw

Maria DE PESSEMIER,
geboren te Nederbrakel op 16 juni 1905
en godvruchtig overleden in de St.-Fran-
ciscuskliniek te Brakel op 15 april 1980,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
en van de Gepensioneerde Mijnwerkers.

Zijn leven lang had de dierbare overledene
blijk gegeven van een goede gezondheid en
werklust. En als mijnwerker op pensioen
gesteld, wist hij zich nuttig bezig te hou-
den op vele manieren. Het was dan ook
voor iedereen een pijnlijke verrassing dat
hij zo plots van ons is heengegaan.

Hij zal tot op het laatste ogenblik in on-
ze herinnering voortleven als een goede en
uiterst bezorgde echtgenoot, een liefdevolle
vader en grootvader en een eenvoudig op-
rechte kristen.

In zijn wijde vriendenkring, vooral bij de

Gepensioneerden- en Mijnwerkersbond, zal hij
gemist worden als een aktief lid en een
goede kameraad.

In deze Paastijd moge Albert opgenomen
worden bij de Verrezen Kristus die het eeu-
wig leven heeft toegezegd aan allen die in
Hem geloven. De hemelse Vader moge hem
bamhartigheid betonen en hem nu de eeu-
wige rust schenken.

Dierbare echtgenote, bij dit plotse afscheid
wil ik u danken voor alles wat we samen
hebben gedeeld en beleefd in lief en leed.
Treur niet om mij en verzorg u goed. Tot
weerziens in het hemels Vaderhuis.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ver-
dubbelt nu uw liefdevolle genegenheid voor
moeder, opdat zij nog vele jaren een scho-
ne oude dag moge beleven. God zal het u
lonen.

Familie, vrienden en kennissen, met een
dankbaar hart voor uw vriendschap en me-
deleven zal ik u eeuwig gedenken.

De namis zal opgedragen worden te Zegel-
sem op zondag 18 mei om 9 u. 30.

De families ROMEIJNS, DE PESSEMIER,
HAESEBROECK, MASTELINCK,
zijn erkentelijk voor uw blijken van me-
deleven in hun rouw en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




