Ach, 'k wist het wel, en 'k droeg getroost
mijn kruis naast U, die 't lijden koost,
onschuldig, om het leven,

van schulden vrij- en losgeboet,

O Jesu, door Uw dierbaar Bloed,

ons wederom te geven !

-t.

Wij gedenken in vroom gebed
MEVROUW

MARIE-THERESE RONSSE

echtgenote van de Heer
JOANNES DE SMAELE

geboren te Oudenaarde op 8 april 1913

en godvruchtig overleden te Gent

op 27 april 1979,

gezalfd met de H. Olie in de naam des Heren
in de hoop op eeuwig leven.

Haar lijdensweg is ten einde, haar leven
onder ons heeft opgehouden. Dierbare echtge-
note en moeder met u hebben wij lijden en
miserie gedeeld. Wij bewonderen uw moed en
uw geloof. Onze beste hulp mocht niet baten.
Gij waart zo dankbaar om de vele, liefdevolle
zorgen welke u werden geschonken. Gij waart
gelukkig met onze bezoeken en daarom was
het ons meer dan een plicht, wij voelden ons
naar u getrokken. Moge de Heer u thans
opnemen in zijn paradijs. Wij drukken onze
wensen uit in de bede om geluk. Heer wij
vertrouwen U onze dierbare moeder toe. Uit
uw handen mochten wij haar ontvangen, nu
zeggen wij vol dankbaarheid : Heer maak haar
gelukkig.

Dierbare echtgenoot, beste kinderen en
kleinkinderen, met u ben ik gelukkig geweest,
uw aanwezigheid betekende mijn geluk. Het
werk en de zorgen waren mij licht om dragen,
omdat in mijn hart een grote liefde leefde
voor u allen, een liefde die elke last licht
maakt. Dank u voor uw vele, liefdevolle atten-
ties. Moge de herinnering aan mij niet enkel
een verleden oproepen, maar weet u verbonden
met mij in het gebed. Daar ligt de diepe band
die ons gelovige mensen met elkaar verbindt
over de dood heen.

Maria, moeder van smarten, bid voor ons.

Haar echtgenoot, kinderen, kleinkinderen
en de families RONSSE, DE SMAELE,
VAN DE MEULEBROECKE en
DE ROCKER

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Uitg. Van Boxelaere - Heusden
Begraf. Brosse-Valcke, Heusden




