Zalig de eenvoudigen, want hun behoort het
Rijk der Hemelen.

Bid voor de zielerust van

Zuster Maria-Theresia
(Josephine ROOBAERT)
geboren te Asse 24 november 1900
in 't klooster getreden 20 oktober 1919
geprofest 24 april 1922
schielijk overleden te Hekelgem 15 dec 1969.

Gelijk een boot van de ene oever glijdt naar
de andere, zo zacht en stil is onze medezuster
uit dit leven heengegaan ; uit de rust van de
slaap geruisloos naar de rust van de dood ;
uit de kring van de geliefden hierbeneden,
naar de kring van de dierbaren daarboven ;
uit de kommer en de zorgen, die geen en-
kel mens hier op aarde bespaard blijven,
naar de vrede en de vreugde van de hemel.

Zo moet haar laatste tocht geweest zijn.
Daar zijn wij, die haar van dichtbij hebben
gekend, heilig van overtuigd.

Zij was inderdaad een eenvoudige, goede
kloosterlinge, een die de vreugden van het
leven wist te vinden in de simpele dingen
van elke dag.

Zuster Therese, wij danken U om de voor-
beelden van «trouw » die Gij ons gegeven
hebt : «trouw » aan uw gebeden, « trouw »
aan het werk, dat gij zo nauwgezet hebt

volbracht. Wij danken U ook om het plezier
dat U ons dagelijks gaf. We zullen U missen,
maar vergeten doen we U niet, want er zijn
onuitwisbare herinneringen die tussen ons
blijven bestaan. Heer, in de oprechtheid van
mijn hart heb ik U « alles » geofferd en met
vreugde overschouw ik mijn leven.

Mijn goede medezusters, heb dank voor
uw genegenheid.

Mijn lieve bloedverwanten en vrienden,
gedenk mij in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwig rust.

De Zusters van de H. Vincentius a Paulo van
Hekelgem en de familie van Zuster Theresia,

danken U van harte voor uw
christelijke deelneming.
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