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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ANDRE ROOS

echtgenoot van Mevrouw

LUCIENNE HAEGEMAN

geboren te Ronse op 16 augustus 1928,
is plots in de Heer ontslapen te Ronse
op 9 oktober 1985,

gezalfd met het H. Oliesel «in extemis».

Weest waakzaam, en houdt uw lampen bran-
dend, want gij weet niet wanneer de meester
van het huis komt». Deze heilzame woorden
van de Heer, aan dewelke de dierbare overle-
dene ongetwijfeld heeft gedacht, omwille van
zijn gezondheidsproblemen, zijn hier nogmaals
bewaarheid.

Haast niet te geloven, hoe een mens, in een
oogwenk, kan overstappen uit de tijd naar cde
eeuwigheid.

Wie, op de Klijpe, kende André niet ? De
goede, liefdevolle echtgenoot, vader en groot-
vader, voor wie zijn gezin, zijn schat en rijk-
dom was ; de joviale, levenslustige, vriende-
lijke man ; de trouwe, en altijd hulpvaardige
parochiaan.

Onverwachts, maar niet onvoorbereid verliet
hij ons, want voor André, namen kerk, geloof
en overtuigde stille godsdienstigheid, een cen-
trale plaats in, in zijn doen en denken.

Nu laat hij ons, met ons verdriet...

Moge de Heer zijn trouwe dienaar opnemen
in zijn Rijk en vrede.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, ons geluk wordt, door mijn heengaan,
plots afgebroken ; toch blijven wij samen ver-
enigd in kristelijk gedenken en gebed. Tegen
alle hoop in, verlaat ik u, zonder een woord
van afscheid of vaarwel. lk dank u voor uwe
liefdevolle genegenheid en zorgen. Moge de
Heer u helpen dit zware kruis, in geloof, te
aanvaarden.

Beste broers en zusters, en familieleden, ik
zal er niet meer bij zijn iy de familiesamen-
komsten, maar toch ook niet afwezig in uw
gedachte. Bidt voor mij.

Beste vrienden, toont mij een laatste blijk
van uw genegenheid, in een vroom gebed voor
mijn zielerust.

0. L. Vrouw van Bijstand, patrones van onze
parochie, wees mijn voorspreekster bij de Heer.

Lucienne HAEGEMAN,

Eric en Annie VLIEGHE - ROOS,

Marc en Micheline DUBAR - ROOS,

Chloé VLIEGHE,

Céline DUBAR,

Zijn broer, zusters, schoonbroers, schoonzusters,
neven en nichten,

De families ROOS - BOSSUYT en HAEGEMAN -
MAES,

danken U van harte voor de blijken
van deslneming.

Begraf. Devos
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