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Elza ROOS

echtgenote van Marcel DE SUTTER

geboren te Opbrakel op 19 juli 1923
en godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 5 juni 1996,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

Lid van de K.V.L.V. en de K.B.G.

Weerom sloeg de dood zijn slag... en weerom
treurt en lijdt een schone familie bij het heen-
gaan van deze goede vrouw. Ze was één van
de schone figuren uit de parochiefamilie die haar
hemel in stilte wist te verdienen.

"Blijf nog wat bij mij" een bede uit haar hart on-
der de last van de ziekte van de laatste weken,
en het besef van de naderende dood. Haar echt-
genoot en geliefde zusters zijn gebleven, zij is
heengegaan naar Vaders hemelhuis. En de
christeljike hoop verzekert ons een blij weerzien
bij de Heer.

Uit ons geloof weten wij dat Jezus Christus, die
haar in het doopsel tot kind van de Vader heeft
gemaakt, trouw is en gezegd heeft: " Ik ben met

u alle dagen van uw kinderjaren, in het huwe-
lijksleven, in uw vreugde en in de dagen van te-
genslagen en verdriet, in uw lasten en smarten
van ziekte, bij uw sterven over de dood heen".

Nu Elza niet meer bij ons is, willen wij bidden tot
de Heer. Moge Hij haar deelachtig maken aan
het Eeuwig leven. Steeds heeft zij op God haar
vertrouwen gesteld.

Tijdens haar korte ziekte heeft ze gebeden om
beterschap en meer nog: alles heeft ze in Gods
handen gelegd. Moge de Heer haar lonen in
eeuwigheid.

Dierbare echtgenote Marcel, zusters Paula,
Simonne en Alice, ik alleen weet met hoeveel
zorg en toewijding gij alles voor mij hebt gedaan.
Groot is uw liefde en droefheid. Toch dank ik u
oprecht voor dat alles. Moge de goede God u
troosten en laat ons in gebed verbonden blijven.
Beste familie, buren en vele vrienden, ook aan
allen oprechte dank wat u voor mij betekent en
gedaan hebt. Blijf elkaar helpen, dan is elk ver-
driet of beproeving te dragen.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.
Maria, Moeder van de schone liefde, bid voor ons.

De families :
ROOS - DE SUTTER
GHIJS - DETAND

danken U voor uw gebed en medeleven.

Namis op zondag 21 juli 1996 om 9.30 uur.
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