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VROOM AANDENKEN AAN

Marcel ROOS
echtgenoot van Maria SCHIETECATTE,

geboren te Opbrakel op 15 november 1913
en godvruchtig overleden te Brakel
op 18 augustus 1976,
gesterkt door het Sakrament van de =zieken.

Een vriend is van ons heengegaan, een mens
met een warm hart en een blij gemoed ; het
deed deugd met hem om te gaan.

Zijn taak was het alle nieuws bij de mensen
rond te dragen, maar hij bracht hen ook de
« blijde boodschap » van God door zijn geloofs-
getuigenis en zijn sprankelende blijheid.

Eenvoudig en ongekunsteld, was hij toch fier
op zijn beroep en op zijn groot gezin.

Hij was de stevige steun voor zijn vrouw en
zijn kinderen ; midden in zijn gezin stond hij
als een sterke boom, geworteld in een diep
geloof.

Wanneer de ziekte steeds meer toesloeg, ver-
droeg hij als de man Job de slagen en bleef

hij steeds dezelfde vredige mens. Wel hals-
reikte hij naar de dood, welke voor hem niet
alleen een bevrijding betekende, maar ook
het moment, waarop hij met zijn groot hart
alles kon schenken wat een mens schenken
kan. Rustig, als een roos die bij avend haar
blaadjes toevouwt, is hij ingeslapen.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
mijn taak op aarde is voorbij, gaat de rich-
ting die ik U heb aangewezen, met de zcn in
het hart; vanuit de hemelse zaligheid volg
ik uw tocht. Ik zeg U en al onze vrienden
« tot weerziens », want eens komt de dag, dat
ook gij de kommer van het leven zult achter-
laten en de volle rust bij God zult genieten.

De families :
ROOS, VAN DAELE, SCHIETECATTE, SEEUWS,

danken U voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel




