DIT WEZE
EEN VROME HERINNERING
AAN MEVROUW

Maria, Leona ROOS

echtgenote van de Heer Achiel MALAISE,

geboren te Nederbrakel op 2 oktober 1899
en godvruchtig overleden in het rusthuis

« Najaarszon » te Brakel op 13 februari 1987,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Haar echtgenoot,
kinderen en kleinkinderen,
samen met de familie,

danken U voor uw gebeden
en blijken van medeleven.

Ik ga nog eens tot in de « lochting ».

Hoe gelukkig voelde =zij zich niet, daar te-
midden van haar geliefkoosd groen, het
zien van het groeien.

Ze was sterk verbonden met de natuur en
de kracht van het leven.

Een leven vol noeste arbeid, waarin zij
bekommerd was om de zorg voor de haren.
Zij was een eenvoudige vrouw. Onopvallend
heeft zij steeds haar plicht gedaan.

De laatste twee jaar van haar leven diende
zij haar woning wegens ziekte te verlaten
en verbleef zij in het rusthuis « Najaarszon »
waar zij goed werd verzorgd.

Tot de laatste dag van haar leven behield
zij haar glimlach en welgezindheid en kwam
er geen enkele klacht over haar lippen.
Alhoewel het afscheid van moeder ons zeer
bedroefd maakt, komt thans voor haar de
tijd van rust en zaligheid.

Geachte familie en bekenden, laten wij
haar gedenken met een vroom gebed.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel




