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BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Michel RO O S

echtgenoot van Mevrouw Nelly MODDE.

Hij werd geboren te Nederbrakel op

2 juni 1938 en overleed aan de gevolgen
van een smartelijk ongeval te Ninove
(Voorde) op 9 oktober 1980, gezalfd met
de H. Olie «in extremis ».

Vader, gij onze trots en onze vreugde, zijt
ons zo plots en bruusk ontvallen. Uw auto-
tocht voor de bloei van onze zaak, werd uw
hemeltocht.

Veel te vroeg in jaren, veel te vroeg om-
dat we U als vader nog broodnodig hebben,
omdat ons bedrijf niet verder kan zonder uw
juiste initiatieven, uw wijze raad en uw
leidende hand.

Gij waart de vreugde van ons gezin. Hoe
groter het gezinsgeluk, hoe harder we de
scheiding aanvoelen. Schoon was uw leven,

voor ons een voorbeeld om in gedachte te
bewaren en na te volgen.

Wij geloven dat gij, die bij ons zo geluk-
kig waart, in het hiernamaals het eeuwig
geluk bij uw Schepper, Heer en Hemeise
Vader, voor altijd verworven hebt, omdat
gij goed geweest zijt voor iedereen.

Geliefde echtgenote, zijn wij nu niet alle-
bei gelukkig dat we niets achterwege gela-
ten hebben om elkaar gelukkig te maken ?
Ge weet dat ik U niet voor eeuwig verlaten
heb, maar hier zorgend wacht op U om voor
eeuwig gelukkig verenigd te zijn.

Beste Danny, gij weet dat ik alles gedaan
heb wat in mijn vermogen lag om uw wel-
zijn. BIlijf gij nu ook, in mijn plaats, moe-
der omringen met nog grotere genegenheid.

Beste familieleden, vrienden en bekenden,
ook U heb ik zonder afscheid moeten verla-
ten. Denkt ook gij allen nog eens aan mij.

De families ROOS, MORRE, MODDE,
D’HOSE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




