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TER NAGEDACHTENIS AAN

Oscar ROOS

zoon van wijlen Richard ROOS en van
Louise MUYSHOND,

geboren te Nederbrakel op 21 maart 1944
en godvruchtig overleden in de kliniek
Zusters van Barmhartigheid te Ronse

op 11 mei 1985, voorzien van Kristus

in Zijn HH. Sakramenten.

Een reeds zwaar beproefde familie moet
nu ook afscheid nemen van Oscar.

Moeder blijft nu eenzaam achter in het
huis waar zij bijna dertig jaar lang alleen
heeft moeten werken en zorgen voor haar
groot gezin. Nu ziet ze reeds haar derde
kind voorgaan. Met bewondering horen we
haar zeggen «Het is mijn levenslot, ik
moet en zal 't ook dragen ».

Als mens willen we allen die getroffen
zijn door dit verscheiden, meevoelend nabij
zijn en als christenen vragen we de Heer
van leven en dood voor de overblijvenden
om steun en sterkte en voor onze overle-
dene de toegang tot het eeuwig geluk, ver-
enigd met zijn huisgenoten en familie die
hem voorgingen naar het hiernamaals.

De families ROOS en MUYSHOND,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Namis : zaterdag 1 juni om 8 uur.

Begr.-Crematies Raoul, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




