'k Zal haar naam steeds met eerbied
blijven noemen

ook nog, nu zij neerdaalt in het graf
en Gods goedbeid altijd roemen

die ons zulk een moeder gaf.
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Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Rachel, Emma Roos
weduwe van Oscar Devos,

geboren te Nederbrakel op 26 augustus 1906
en in de vrede van de Heer ontslapen

te Romnse op 26 november 1990.

Gesterkt door de HH. Sakramenten

der zieken.

De families
ROOS, DEVOS,
DE RIDDER, VANDERBRUGGEN,

danken U van barte voor uw aanwezigheid
en uw gebed.

Namis : dinsdag 18 december om 19.30 u.

Mens zijn, dag na dag,

van de morgen tot de avond

in eenvoud, goedbeid

en met diep besef

dat in de kleine dingen van elke dag,
de grote zending ligt.

Dat is gelovig zijn.

Liefste moeder,

We wverwachtten bet wel dat je ons zou
verlaten. Maar toch brengt je heengaan ons
enorm veel verdriet omdat je door niemand
kan vervangen worden. In bet bart van ons
allen zal je blijven verder leven.

We zijn dankbaar voor al het goede dat je
voor ons betekende als goede echtgenote,
bezorgde moeder, lieve grootmoeder en goede
buur.

We danken je om je dienstbaarbeid en
eenvoud.

We gedenken je allen in ons gebed.

Rouwleiding b;l;a RAOUL, Brakel 7
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel
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