BID VOOR DE ZIELERUST
van Mevrouw

Rachel - Melanie R O O S

echtgenote van de Heer
EUGEEN EECKHOUT,

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 28 oktober 1896 en godvruchtig overleden
te Zottegem op 21 maart 1972,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken,
de H. Kommunie en de Pauselijke Zegen.

« Heer onze God,

Gij hebt de mensen geschapen,

om elkaar in liefde tegemoet te treden.
Wij danken U voor dit wonder,

de mooiste gave uit uw hand.

Het kan niet zijn

dat wij vergeefs beminnen

en dat de liefde die onder mensen

mogelijk is,

bij de dood wordt afgebroken.

Help ons geloven

dat wij over het graf heen

in liefde met elkaar verbonden blijven,

dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer,

die Gij uit de dood hebt opgewekt ».
Duurbare echtgenoot, ik dank U voor de

vele jaren die wij samen hebben doorge-
bracht. Uw trouwe liefde en liefdevolle zor-

gen zijn altijd een troost en een sterkte
geweest voor mij.

Duurbare kinderen en kleinkind, met vader
hielden we heel veel van U. Blijft nu een
steun voor vader en bid voor uw moeder.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

De families ROOS, EECKHOUT, MAES en
SOLEME,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




