1.

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij ;

DANKBARE HERINNERING AAN haar lieve aandacht voor de aardse dingen
die door haar hoofd en door haar vingers gingen ;
Rita ROOS én alles wat zij was voor u en mij.
echtgenote van Marcel SPITAELS. Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
Zij werd geboren te Nederbrakel die wij tesamen om haar heengaan leden
op 11 december 1945 en die zal blijven schrijnen na vandaag.
en is overleden te Gent
in het Akademisch Ziekenhuis op 30 januari 1986. Wat doen we zonder haar in het gezin
Gesterkt met het H. Oliesel. dat zij met trots en tederheid vereerde ?

Wat doen wij zonder haar, die van haar leerden ?

Wij gaan een tijd van lange koude in.

Maar in haar dapper réchtgetrokken spoor

Do familles naar Gods oneindig land mogen wij lopen
ROOS, SPITAELS, Hém achterna, die hoopte wat wij hopen ;
VION, DE CLERCQ, zij is niet méér dan enkele stappen voor.

danken U voor uw medeleven. En tot zolang: vertroost elkander dan

met wat zij was en blijft voor nu en later:

Namis : maandag 17 februari 1986 om 19.30 u. groothartig  echtgenote, geliefde moeder

vriendin zonder weerga en rechtvaardige vrouw.

Anton Van Wilderode
Brgrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel







