"In het huis van mijn Vader is ruimte voor
velen”. (Joh. 14,2)

DANKBAAR AANDENKEN
aan de Heer

OMER JOZEF ROSCAM
echtgenoot van Mevrouw
ANNA CODDE
geboren te Sint Maria-Lierde op 11 januari 1903
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Oudenaarde op 23 augustus 1976. Hij ontving
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”God, wij danken U voor het leven van deze
mens die ons lcerde wat goedheid is, die ons
levensvreugde voorhield, die familiegeluk wist
te waarderen. Daarom laat zijn heengaan een
grote leemte achter in ons midden. Help omns,
Heer, te geloven dat Omer nu op een nieuwe
wijze onder ons aanwezig blijft”.

Nu spreekt hij de profeet Jesaja ma : ''Mijn
levensloop is afgebroken, opgerold als een her-
derstent. Als een wever heb in mijn leven ge-
sponnen en van de schering snijdt hij mij af”.

(Jes. 38)

Dagenlang hing zijn leven aan een ’'zijden
draadje’”” tot het ogenblik waarop deze wankele
binding met het natuurlijke leven begaf, en voor
deze man de deur geopend werd voor een leven
waar de dood niet meer zijn zal; geen rouw,
geen geween, geen smart zal er zijn, want al hct

———

oude is voorbij”. (Apoc. 21-4)

Voor hen die treuren spreekt Kristus Zijn
troostend woord : "’Laat uw hart niet verontrust
worden.... In het huis van mijn vader is ruimte
voor velen”.

Dierbare echtgenoot en beminde vader, gaarne
haddenweu uithetziekenhuisin ons midden zien
terugkomen. Uw dood laat ons diep aanvoelen
welke plaats gij in ons leven hebt ingenomen!
Met tranen in de ogen bedanken wij u om dat-
gene wat gij voor ons geweest zijt en voor ons
gedaan hebt. Als gelovige mensen bidden wij voor
u in geest van dankbaarheid: ""Heer onze God,
laat onze dierbare overledene echtgenoot en va-
der over de dood heen, thuis komen bij U en
doe hem verrijzen tot een nieuw leven in de
blijvende vreugde van Uw koninkrijk. Door Jezus-
Kristus, Uw Zoon, onze Heer".
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Mevrouw Omer ROSCAM, geboren Anna CODDE

zijn echtgenote

De heer en mevrouw Paul COPPENS-ROSCAM
en kinderen

De heer en mevrouw Henri BOGAERT-ROSCAM

en kinderen . L
zijn kinderen en kleinkinderen

De families ROSCAM, DE REGEL, BEKE en
VANDEN BERGHE.

danken U voor de oprechte blijken van innig
medevoelen.
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