Gelijk* het de Heer behaagd heeft, is het
geschied : dat zijn naam gezegend zij.
(Job. 1,21)

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Gaston ROSKAM

echtgenoot van Mevrouw
Paula DE BRAECKELEER

geboren (e Everbeek op 9 mei 1902 ea naar

Gods Vaderhuis teruggekeerd op 6 januari 1970,

gesterkt door het Sacrament der Zieken en de
Pauselijke Zegea.

Plichtbewust hebben wij de overledene ver-
groeid gezien met het alledaagse schone leven
in de parochie. In dienende deemoed maakte
hij ongemerkt misschien de kristelijke deugden
waar.

Maar dit gedienstige leven werd zo dikwijls
vergald door ziekte. Hij heeft dit kruis offer-
vaardig gedragen en er dikwijls nieuwe krach-
ten in gevonden om zijn leven steeds schoner
uit te bouwen in overgave aan zijn gezin, dat
zijn aandacht bleef opeisen tot de laatste dag.

Paula, wij konden het steeds goed vinden
met elkaar. Doch ons scheiden duurt niet eeuwig.
Blijf uw hoop stellen in de Heer. Mijn kinde-
ren, ik ging U voor in de eeuwige vrede. Mocht
de jacht van uw jonge leven u niet afkeren van
de Waarheid. Onze Lieve Heer behoede en be-
scherme u. Eenmaal vinden wij elkaar terug !

Mijn dierbare familieleden, treur niet te lang;
de Heer is altijd nabij. Blijft aan mij denken
in een vroom gebed, vooral Gij, mijn schoon-
broer aan het altaar van de Heer.

Meviouw Gaston ROSKAM,
De Heer en Mevrouw Etienne ROSKAM-VAN
VAERENBERGH,
Mejuffrouw Anny ROSKAM,
De families ROSKAM, DE BRAECKELEER,
OPDECAM en WIJNANT,

Danken U van harte voor de gebeden
en blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.




