Morgen zal de lente komen
maar niet voor mij.

Zeker geen zomer meer,

al waren rijpe velden

mij oneindig lief ...

1.

Dankbaar aandenken aan

De Heer

Jean-Paul ROSKAM

zoon van Romain (+) en Marie-Louise
ROSKAM - PARENT

Geboren te Opbrakel op 20 september 1953 en
godvruchtig overleden in het A. Z. Zusters van
Barmhartigheid te Ronse op 21 maart 2000,
gesterkt door de Sakramenten van de
Ziekenzalving.

Lid van Sint-Jozefsgilde Everbeek-Boven

De namis zal opgedragen worden in voornoemde
kerk op zondag 30 april 2000 om 9.30 uur.

Onze dierbare overledene, Jean-Paul, die we
vandaag spijtig genoeg veel te vroeg moeten
ten grave dragen, heeft niet lang en zeker niet
veel van het leven mogen genieten. Werken en
nog eens werken, met als verpozing zorgen en
nog eens zorgen voor hen die hem dierbaar
waren.

Een lang leven heeft hij niet gekend, maar
tijdens zijn korte leven heeft hij veel gedaan,
ja, zelfs heel veel.

Bidden we tot de algoede God, meester van
leven en dood dat Hij nu onze dierbare
overledene opneme in het hemels Vaderhuis tot
eeuwige rust en vrede.

Bijna steeds was hij begaan en op baan om het
dagelijks brood te bezorgen aan ontelbaar
velen. Moge de Heer die het brood
vermenigvuldigde om de mensen hun honger
te lenigen, nu ook onze overledene voor eeuwig
verzadigen met het hemels geluk.

Heer Jezus, geeft hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood,
bid voor ons.

De families ROSKAM - PARENT,
danken u oprecht voor uw medeleven.
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