Gedenk in uw vroom gebed

MEVROUW
Julia Rottiers

weduwe van de heer
FRANS VAN GIJSEGHEM

geboren te Mere op 11 januari 1909 en godvruchtig

overleden te Zottegem in het Algemeen Ziekenhuis

St.-Elisabeth op 2 september 1988, gesterkt door het H.
Sakrament der Zieken.

Om uw medevoelen
en bijzonder om uw gebed
danken U

Erik en Emmy Van Gijseghem-Vandriessche,
kinderen en kleinkinderen,

Nestor en Olga Van den Bossche-Van Giyseghem,
kinderen en kleinkinderen,

De families Rottiers, Pluym, Van Giseghem
en De Wael.

Vergeet ze niet
die, al heur leven,
is God en plicht
getrouw gebleven ;
die man en kind,
die maag en vriend
tot voorbeeld heeft
en troost gediend ;
die moe gewrocht,
die moe geleden,
een beter land

is ingetreden,
alwaar zij u,
vergeet ze niet

en bidt voor haar,
eens wederziet !

Guido Gezelle, 1883

Begrafenissen De Martelaere, Zottegem
Drukkerij Van Wassenhove, Oudenaarde




