Hij ruste in vrede...
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ZALIG AANDENKEN AAN DE HEER

BENONI ROUCKHOUT

Weduwnaar van Mevrouw
MARIE VEKEMAN
echtgenoot van Mevrouw
MARTHA FRANCEUS

geboren te Erwetegem, 20 januari 1884 en
godvruchtig overleden te Godveerdegem,
20 februari 1965, gesterkt door de H. H.
Sacramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

OUD-STRIJDER 1914-18.

Het valt altijd hard als iemand, van wie
ge echt houdt, u moet verlaten. Doch, wat
doen wij, echte Kkristenen, tenzij... het
hoofd buigen voor Gods beslissingen.
Hij was een man met echt doorziene Kkris-
telijke principes, trouw aan God en aan
zijn plichten, tot het einde toe. De Heer
zal hem lonen voor het harde leven en
het noeste werken dat hij steeds heeft
aanvaard, - voor zijn handelbaar karak-
ter, - voor de strenge goedheid waarmee
hij zijn kinderen heeft opgevoed.

Dierbare echtgenote, ik dank u om de
hartelijke zorgen die gij, zonder ophouden
aan mij hebt besteed. Beste kinderen,
kleinkinderen, broer, zusters en familie-
leden, denkt nog dikwijls aan mij door
offers en gebeden. en volgt mijn vrome

‘voorbeelden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U

.I.

De familién Rouckhout, Franceus, Veke-
man, Pijcke, Van Helleputte en Van der

Eecken.

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deelne-

ming en danken U.

Drukk. Willy Leenaert - Erwetegem




