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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

JULIENNE ROUCKHOUT
echtgenote van de heer
Florimond D’HAENENS

geboren te Erwetegem, op 5 mei 1908 en er

godvruchtig overleden op 25 mei 1979, ge-

sterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Apostolische Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige genoot-
schappen en de bond der gepensioneerden.

De laatste levensjaren van onze dierbare
waren enerzijds lastig geweest door de ziekte
die haar verlamde en de pijnen die ze leed ;
en dat na een leven van hard werken in ge-
zin en gemeenschap. Anderzijds waren het
schone jaren geweest omdat zij door zulke
degelijke en liefhebbende zorgen werd om-
ringd. Aldus was zij nog onlangs zo gelukkig
geweest haar verjaardag in familie te mogen
vieren en verlangde naar de nabije viering
van vijftig jaren huwelijksleven.

Stellen wij dan ons vertrouwen in de Heer,
dat zij die omwille van haar vriendelijkheid
en dienstbaarheid altijd graag gezien is ge-
weest van iedereen, nu nog meer liefde
moge ondervinden van de goede Vader, in
de openbaring van Zijn heerlijkheid.

Midden onze droefheid, danken wij dan
God omdat Hij in onze dierbare overledene
werkzaam is geweest en het ook nu nog is
na haar dood. Van haar voorbeeld willen wij
leren iets waardevols van ons leven te ma-
ken door ze ook te laten tekenen door liefde,
moed en standvastigheid.

Dierbare echtgenoot, wees moedig en sterk
in Gods vertrouwen. Beste kinderen en klein-
zoon, innig dank om uw genegenheid en on-
vermoeibare zorgen. Goede zusters, familiele-
den en vrienden, blijven wij in gebed ver-
bonden.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste !

T

De heer Florimond D’'Haenens,
' haar echtgenoot,

De heer en mevrouw Gilbert en Suzanne
Cooman-D’Haenens, haar kinderen,

Jonge heer Ludo Cooman, haar kleinzoon.

De families ROUCKHOUT, D’HAENENS,
DE SMET en GEMEEN,

danken U van harte voor de blijken van
christelijke deelneming in hun rouw.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem




