Gij neemt het leven niet van ons af,
Gij maakt het nieuw !

.i.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Octavie, Clara ROUCKHOUT
echtgenote van Hector ROELANDT,

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op 17 sep-
tember 1905 en schielijk overleden te

Michelbeke op 1 december 1987, gezalfd met
de H. Olie «in extremis ».

« Gij weet niet wanneer de Heer des Huizes
komen zal, 's morgens vroeg of 's avonds laat,
of midden in de nacht. Weest dus altijd
bereid, opdat Hij u bij zijn komst wakend mag
vinden ». Pas vorige zondag werden wij door
Jezus met deze evangeliewoorden vermaand
en reeds werd hun boodschap actueel door
het plotse overlijden van deze dierbare. Wij
geven haar echter met vertrouwen uit han-
den, want wij weten, dat zij gereed was el-
ke dag van haar lange leven. Onopvallend,
maar ‘daarom niet minder konsekwent, heeft
zij inderdaad getracht in de wisselende om-
standigheden van dit bestaan, als een goede
christen haar plicht te doen. Als echtgenote
en moeder vooral was zij een en al zorg en
bezigheid voor het welzijn van de haren,
daarbij zichzelf vergetend in plichtsgetrouwe
offervaardigheid. Het welzijn van haar dier-
baren, niet het minst dat van haar kleinkin-
deren, was de enige beloning die zij be-

trachtte, hun wel immers was haar geluk
en hun wee haar verdriet. Dat was haar ma-
nier om « wakend » te blijven, dat en haar
gebed, dat vroeger noodgedwongen veelal in
werken bestond, terwijl de laatste jaren
bidden voor haar werken geworden was.

Moge de Heer haar nu in eeuwigheid belo-
nen en laten wij haar niet vergeten in ons
gebed.

Mijn Jezus barmhartigheid

De families

ROUCKHOUT, ROELANDT,
SPILTDOORN, VAN DEN DRIESSCHE,

danken U.
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