In de vrede van de Heer
ruste de ziel van
Mevrouw

Alberta ROUSSEAU

echtgenote van de Heer

Emiel DETEMMERMAN

geboren te Opbrakel, de 6 februari 1911,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
de 29 december 1968,
gezalfd met de H. Olie.

In de week van Kerstmis, waarin wij de
boodschap van vrede horen verkondigen, is
deze vrouw geroepen tot de uiteindelijke
vrede in God. Zoals de herders zich hebben
gespoed om de Heer te gaan aanbidden, zo
ook is zij de Heer tegemoet gegaan.

Het is hard een echtgenote en moeder te
verliezen op die jaren, maar wij zoeken onze
steun in ons geloof en bevelen haar ziel bij
Gods barmhartigheid aan.

Door de oneindige verdiensten van onze
Heer Jezus Christus en door de voorspraak
van onze Moeder Maria, kan God haar
toelaten tot het aanschouwen van zijn
aanbiddelijke Drieéenheid.

Dierbare echtgenoot en kinderen, bewaart
mijn aandenken, helpt mij door uw trouwe
gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De Families ROUSSEAU,
DETEMMERMAN.
DE PESSEMIER.
VAN CAUWENBERGHE,

danken U voor uw gebed en medeleven,

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 43470




