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DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW
Maria, Elvida, Margarita RUBBENS

weduwe van de Heer René, Joseph WALRAET,

geboren te Deftinge op 1 februari 1904 en
godvruchtig overleden in de Kliniek
Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel op

11 mei 1983,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Uit de diepten van ellende roep ik, Heer,
Heer God, hoort gij mij!

Want bij U is vergeving en overvioedige
verlossing en daarvan leven wij.

Uw grote trouw is iedere morgen weer
nieuw en biedt nieuwe kansen om met
Hem de weg te gaan.

Goed is het in stilte op redding van de
Heer te wachten.

Wij zullen onze overledene blijven zien
als een werkzame en bezorgde moeder, met
die monkelende trek in dat volle gelaat.

Van wie ons dierbaar is, bewaren we
enkel de mooiste foto’'s en herinneringen,

de kleine fouten verdwijnen en alleen het
verheffende blijft.

Met haar dankbare kinderen willen wij
nu bidden : Heer, laat onze dierbare over-
ledene nu gelukkig zijn in uw eeuwige
vreugde. Help ons de leegte tie overbrug-
gen door nog inniger met elkander verbon-
den te leven. Geef ons de kracht het ge-
luk te zoeken in de goedheid, de werkzaam-
heid, in het gebed en in de trouw aan God
en aan zijn kristelijke plichten: op de drem-
pel van de eeuwigheid ziet men zo klaar
in, dat er van heel het leven niets anders
overblijft dan wat men voor God en el-
kander heeft gedaan.

O.-L.-Vrouw help ons en richt ons.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families :
RUBBENS, WALRAET,
DE SMET, MATTHUS,

danken U.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




