Moeilijke wegen heb ik bewandeld. Psalmen.
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BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

Pieter - Frans RUBBENS

echtgenoot van Mevrouw
MARIA DE KONINCK,

geboren te Parike op 1 juli 1908 en er godvruchtig
overleden op 9 augustus 1962,
voorzien van de Troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de Confrerie van de H. Barbara.
s
Het afsterven bijwonen van mensen zoals deze
goede man was, is troostend en opbeurend voor de
naastbestaanden en de schoonste waarborg voor het
eeuwig leven.

Eenvoudig en overtuigd van de geringheid van
ons aards bestaan heeft deze man geleefd, Gods
geboden onderhouden, in het vooruitzicht van het
oordeel dat de Gever van het leven over elke mens
eens vellen zal. Met gerust gemoed, overtuigd van
Gods barmhartige goedheid, heeft hij het kruis aan-
vaard van zijn dodelijke ziekte. Hij heeft voor de
zijnen geleefd ; zij waren, naast God, zijn troost in
leven en sterven.

Dikwijls met de grote vieringen in het Kerkelijk
Jaar, ontving hij thuis O. L. Heer. Dit was voor
hem een opbeuring en kracht. Troost vond hij in
het gebed, en wanneer hij nitgeput niet meer kon,
dan was ziin lijden een voortdurende bede : «Niet
mijn wil, maar uw wil geschiede Heer.

Dierbare echtgenote, wij hebben lief en leed ge-
deeld. Gij waart mij een sterke steun en uw liefde
en schone trouw waren my zo dierbaar. Tot de
laatste levensdag zijt gij het beeld der kristelijke
echtgenote gebleven. Dank voor uw zorg en toe-
wijding.

Goede kinderen en kleinkind Patrick, blijft trouw
aan de godsdienstige opvoeding die uw ouders u
gaven. Verzorgt goed moeder en bemint haar. God
lone er u om en bescherme u in het verder leven.

Beste familieleden en vrienden, gedenkt mij door
een vurig gebed. Tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.

De Families
RUBBENS, DE KONINCK,
D’'HOMME, VAN DE CATSYNE,
ROOS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van christelijke deelneming en danken
.

A. Van der Geynst, Parike




