Bedankt voor jouw gebaren, die zullen we

altijd bewaren.

Bedankt voor jouw warmte, jouw liefde en
de mooie tijd die we ooit samen hebben
gehad.

Bedankt voor jouw hulp, jouw attenties

en nog zoveel dingen...

Liefdevol aandenken aan

Mevrouw

Weduwe van de heer Emile BASSELIER

Geboren te Deftinge op 14 oktober 1918 en
overleden in het Home ‘t Neerhof te Brakel
op 27 mei 2006, gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving

De families RUBBENS, WALRAET, BASSELIER
en CLAUS danken u voor uw
blijken van deelneming.

Tijdens je leven heb je je naam
zondermeer eer aangedaan.

Je liefde, warmte en zorgzaamheid
kon je aan vele mensen kwijt.

Dat gaf jou leven grote inhoud
daarom is het voor ons nu zo koud.
Wij zullen moeten proberen

op fijne herinneringen te teren.
Bedankt voor alles.

Namis in de Sint-Ursmaruskerk te Deftinge op
zaterdag 1 juli 2006 om 19 uur.
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