Door het kruis naar het licht!

.I.

GEDENK IN GEBED
DE HEER

JOZEF EMIEL RUYSSINCK

echtgenoot van Mevrouw
Celina BROEKAERT

geboren te Aalst op 28 februari 1918 en gelaten
naar de Schepper teruggekeerd te Zottegem op
5 augustus 1989.
De kerk sterkte hem met de ziekenzalving.

Mevrouw Celina BROEKAERT,

De Heer en Mevrouw Eddy en Marie-Diane
RUYSSYNCK-EVERAERT,

Juffrouw An RUYSSINCK,

Juffrouw Elke RUYSSINCK,

De families RUYSSINCK, BROEKAERT, VAN
LIERDE en DE NAEYER,

danken U voor uw innig en oprecht medeleven.

"

" Jozef was een eerlijk man '’ zoals zijn patroon
en voorbeeld de ' nederig stille timmerman ™
uit Nazareth. Onder de Middenstanders van Zot-
tegem stond hij gekend als een ijverig, sympa-
thiek werker. Jaren heeft hij zijn stofferig beroep
met verantwoordelijkheid en zonder zijn gezond-
heid te sparen beoefend. Jaren ziekte heeft hij,
gesteund door zijn trouwe echtgenote, zonder
klagen gedragen. Tegenslag en ziekte in eigen
familie, heeft hij erbij genomen, gedachtig dat de
mizerie van dit leven niets is in vergelijking met
de beloofde Glorie die ons in Jezus verheerlij-
king getoond en beloofd is. Zonder overdrijven
was hij een vroom man : ' mens naar het hart
van God ". Zijn geloof bracht hij tot uiting in
het zorgen voor zijn gezin en in het loven van
God die de kruisen wel toelaat, maar ook sterkte
geeft om ze te dragen.

Beste Echtgenote, liefste Kinderen en Kleinkinde-
ren, hoe dank ik U om alles wat Gij voor mij
deed... Mijn hoogste vreugde bleef U gelukkig te
zien ! Samen hebben wij onze beproevingen
moedig weten te dragen. lk verlaat U niet. On-
zichtbaar, vanuit het ander leven, blijf ik U bij.
Ik zal mét U en voor U blijven bidden. Volgt
mijn optimisme moedig na en gelooft in een blij
weerzien achter het gordijn van eeuwig leven.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

druk. magerman - zottegem - begr. de martelaere




