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Dankbaar herinneren wij
Mevrouw

Marie Irma RYCKBOSCH
Weok . Judveh Mopeds

geboren te Baaigem op 9 maart 1897 en
godvruchtigoverledenin A.Z. St.-Elisabeth te
Zottegem op 4 oktober 1994, gesterkt door
het Sacrament der zieken

De families
RYCKBOSCH - DE MEULEMEESTER
danken U voor uw bliken van medeleven.

M S - druk Baaigem - 09/362.88.20

Afscheidnemen

is met zachte vingers

wat voorbij is, dichtdoen en verpakken
in goede gedachten der herinnering...

is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken van pijn en vreugd.

Afscheidnemen

is met dankbare handen

weemoedig meedragen al wat waard is
om niet te vergeten...

Afscheidnemen
is het moeilijkste in het leven.
Men leert het nooit.

Gelovigen nemen nooit afscheid
van het leven.

Heer, Gij die het Leven zijt,

help ons geloven dat wij

over de dood heen

met elkaar verbonden blijven
omdat Gij trouw blijft aan die liefde.




