Op het uur dat gij niet kent, zal de Heer
komen ; wees dus altijd bereid.

.l.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

FELIX SABBE

weduwnaar van Mevrouw
JEANNE WAGNER,

geboren te Dadizele op 21 juni 1917 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkli-
niek te Geraardsbergen op 16 oktober
1976, voorzien van de HH. Sakramenten
der zieken en de Pauselijke Zegen.

Van de beproeving heeft deze overleden
man tijdens zijn leven wel zijn deel gehad.
Al vroeg werd hij als gevolg van het on-
gezonde werk tot rust gedwongen en met
de tijd ondervond hij meer en meer de el-
lende die zijn ongeneeslijke ziekte met zich
meebracht. Het sterven van zijn vrouw was
wellicht de slag die hem zo heeft afge-
zwakt dat hij naderhand belandde in het zie-
kenhuis... om niet meer naar huis terug te
keren.

Toch bleef hij er de moed inhouden en
als langstverblijvende was hij - zijn eigen
leed vergetend - voor de mensen van zijn
kamer een behulpzame vriend en een heil-
zame troostbrenger.

Alhoewel hij wist dat zijn krachten vermin-
derden, toch zal hij niet gedacht hebben dat
zijn einde zo nabij was.

Zijn ontmoeting met de Heer wordt voor
hem een bevrijding uit de aardse ellende
en een opgang naar het blijvend geluk.

Lieve kinderen, uw veelvuldig bezoek tij-
dens mijn laatste ziektemaanden, is een be-
wijs van genegenheid en familiegeest. Zo
ben ik overtuigd dat Johan in veilige handen
is. BIlijft mij gedenken in uw gebeden.

De families SABBE-WAGNER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




