Mijn God zijt Gij, heb erbarmen met mij.
F (PS.86,3)

Gedenk in uw gebeden de ziel van

DE HEER

ALBERT VICTOR SADOINE

echtgenoot van Mevrouw
SIMONNE VAN RUYSKENSVELD

geboren te Voorde, op 12 juli 1919 en schielijk
overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen
op 9 oktober 1977, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken «in extremis ».

Lid van de Ruitervereniging «Stoeterij Ter Kleye»
te Brakel.

+

De families SADOINE, VAN RUYSKENSVELD,
DE LEENHEER en STERQUI,

danken U voor uw gebeden en blijken van
innige deelneming.

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - €& (055) 42 26 41

Niemand had ooit kunnen vermoeden dat het
leven van deze uiterlijk sterke en onvermoeibare
man zo plots een einde zou nemen. Wat is het
leven op aarde toch kwetsbaar en broos. Niet
de mens zelf is meester over het leven maar wel
de Schepper die ons het leven schonk heeft ons
leven in zijn handen. Hij neemt het terug zonder
rekening te houden met tijd, ouderdom of pres-
tatie. De zo plotse dood van deze levenslustige
man doet ons denken aan het woord van de
Heer : Wees bereid, want de Heer komt als gij
het niet verwacht ». St. Paulus leert het zo dui-
delijk :

« Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen.

Zolang we leven, leven wij voor de Heer
en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer :
of wij leven of sterven

Hem behoren wij toe. »

Gelukkig hij die sterft in vrede en vriendschap
met de Heer.

Albert heeft op zijn eigen specifieke manier
zijn leven opgebouwd : goed en werkzaam voor
vrouw en kinderen, dienstvaardig voor anderen
en opgeruimd zowel in vreugde als tegenspoed.
Ook hij had niet verwacht dat hij tijdens zijn
hobby-bezigheid, door de Heer tot de eeuwig-
heid zou worden opgeroepen.

Zijn onverwacht heengaan is voor zijn geliefde
echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen, waar-
van hij zo hield en voor wie hij alles overhad
een zware beproeving. Alleen het geloof in Gods
oneindige barmhartigheid kan opbeuring en troost
geven. Samen met hen, met zijn familie, vrien-
den en kennissen bidden we : Heer, wees voor
Albert een barmhartige Vader en schenk hem de
eeuwige rust.




