1-

BID VOOR DE ZIELERUST VAN MIJNHEER

ROGER SADOINE

zoon van wijlen
Emiel SADOINE en Celarine DE LEENHEER

geboren te Deftinge op 8 december 1913 en
in de Heer ontslapen te Zottegem op 29 okto-
ber 1973.

Heden ik, morgen gij. Zo is het leven.

God geeft het ons en neemt het terug. Laat
ons daarom altijd bereid zijn om te sterven.

Bij het mysterie van het leven wordt een
mens stil en ernstig, in 't bijzonder wanneer
dit leven heel plots wordt afgebroken.

Laat ons in stille droefheid bidden tot de
Heer opdat hij in de eeuwige vrede moge
rusten.

Dierbare zusters, broers, neven en nichten,
dank voor uw genegenheid. Dank vooral u mijn
beste zuster die mij dagelijks omringde met
zorg en goedheid. Troost u met de gedachte
dat ik niet geleden heb bij mijn sterven.

Beste vrienden en kennissen bid voor mij.

De familie SADOINE,
De familie DE LEENHEER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van innige deelneming en DANKEN U.

ORUKKERL MAGERMAN




