Niemand leeft voor zichzelf,

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan hem behoren wij toe.

s
DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER
RENE SADONES

echtgenoot van Mevrouw Anna DE COCK,

geboren te Deftinge op 10 maart 1907 en
overleden in het H. Hart-Ziekenhuis te Oude-
naarde op 23 september 1983,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Deze dierbare overledene hield hartstoch-
telijk van zijn vrouw, =zijn dochter, zijn
schoonzoon en kleinkinderen. Hen gelukkig
te zien was de wens van zijn leven. Maar
ook voelde hij zich gelukkig andere familie-
leden te kunnen helpen.

Het viel hem dan ook zwaar wanneer ziek-
te hem van zijn dagelijkse bezigheden en
van zijn geliefden weghaalde naar het zie-
kenhuis. Daar heeft hij zich moedig gedra-
gen, niet alleen omdat hij anderen het leed
wilde besparen, maar ook omdat hij zich
geborgen wist in Gods hand en dan ook
veilig de weg kon gaan naar de Heer. Al
het goede dat hij in dit leven gedaan heeft
zal blijven spreken tot hen, die het moch-
ten ondervinden

Dierbare echtgenote, mijn geliefde dochter,
kle:nkinderen en familie, vertrouwt mij thans
in uw gebeden toe aan God onze Vader, dan
wordt de hoop op een gelukkig wederzien
een troost bij dit droevig afscheid.

Namis : vrijdag 28 oktober 1983 om 19 u. 30.

Uw gebed was een steun voor de overiedene
en uw oprecnte deelneming een ware troost
voor ons

De families
SADONES, DE COCK,
SURDIACOURT, DUTRANOY,

danken u van harte.

Begrafenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
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