Gelijk een pas ontloken bloem onder de voe-
ten wordt vertrapt, zo werd deze jongen uit het
leven weggerukt.

WIJ BIDDEN VOOR

Guido SAELENS

Zoon van Mijnheer OMER
en Mevrouw GERMAINE DE CNIJF

geboren te Steenhuize op 28 april 1949 en op
gruwelijke wijze om het leven gekomen in de
omgeving van Ninove begin januari 1964.

Alle mensen van het Hoeksken hielden van
Guido wanthij was een goede, hartelijke en sym-
patieke jongen.Hetwasbekend dat Guido steeds
ten dienste stond van iedereen; hij was altijd
bereid een handje toe te steken bij gelijk welk
werk. Guido was 'n eenvoudige jongen waarop
men kon betrouwen. De wens van zijn geliefde
ouders was voor hem een wet.

Toen kwam nieuwjaarsdag 1964. Wij wensten
mekaar geluk... Guido kwam nochtans die dag
niet naar huis. Nieuwjaarsdag werd voor de fa-
milie een ongeluksdag.

Na 18 dagen kwam het droevig nieuws dat
Guido nooit meer zou terugkeren. Zijn ouders,
de familie en gans de parochie staan sprakeloos
bij het vernemen van deze verschrikkelijke ge-
beurtenis. Gans het land is diep geschokt en
treurt mee met de familie.

Hier tellen geen woorden meer. Laten wij
het hoofd buigen voor God en bidden. Laten
wij stil worden en luisteren naar het woord van
de Heer: "Ik ben de Verrijzenis en het leven,
wiein Mij gelooftzal ineeuwigheid niet sterven.”

Beminde ouders, voor U is het de zwaarste
slag. Tracht U nochtans te troosten. lk ben im-
mers niet dood, ik leef nu bij de Heer in wie ik
geloofde en die gij mij hebt leren kennen. Mijn
dank omdat gij mij God hebt geschonken, mijn
dank voor het leven, mijn dank voor uw liefde
en toewijding. Ik blijf metU verenigd in de Heer
in gebed.

Dierbare broers en zustertje, samen hebben
wij aan tafel gezeten, gespeeld, gewerkt, geleefd.
Ik dank U voor uw vriendschap.

Blijft mij gedenken in uw gebed.

Beste familieleden en vrienden, vaartwel en
tot weerziens in de hemel.

+

De Familién

SAELENS en
DE CNIJF

DANKEN U OPRECHT VOOR UW
GEBEDEN EN TROOSTENDE BLIJKEN
VAN DEELNEMING IN HUN ROUW.

Uitg. De Turck, Steenhuize-Wijnhuize.




