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Als dierbaar aandenken
en oproep tot gebed voor

DE HEER

Johannes Franciscus SAEYTIIDT
ECHTGENOOT VAN MEVROUW
Maria GEURDEN
WEDUWNAAR VAN MEVROUW
Marie José VANLANDSCHOOT

Oudstrijder en Vuurkruiser 1914-1918
Commandeur in de Leopold Il Orde
met Zwaarden
Vereremerkt met Oorlogskruis
met Palmen en Leeuw
Officier in de Leopoldorde en Kroonorde
met Zwaarden
en meerdere andere eretekens
Lid van de Bond der Gepensioneerden

Geboren te Boortmeerbeek op 22 januari
1896 en godvruchtig overleden te Genk
op 29 april 1972, gesterkt door de H.
Sakramenten der zieken.

God, Vader in de hemel, wij danken U
voor dit lang en rijk gevuld leven van
deze vader.

« Zich geven voor de anderen » waren voor
hem geen ijdele woorden, maar het werd
zijn lijfspreuk waarop hij zijn leven heeft
ingericht. Daarom bood hij zich aan als
vrijwilliger bij het uitbreken van de oor-
log in 1914 en hij diende zijn vaderland
in de loopgrachten gedurende vier lange
jaren.

Na de oorlog was hij bereid zijn rijke ga-
ven in dienst te stellen van het voorma-
lige Belgisch Congo, waar hij gedurende
verschillende termijnen pionierswerk ver-
richtte.

Hij was een trouwe en liefderijke echt-
genoot en een kommervolle huisvader.
O.-L.-Heer die hem plotseling kwam op-
roepen naar het Vaderhuis heeft hem niet
onvoorbereid gevonden en van uit zijn
slaap mocht hij ontwaken in het leven
bij de Vader.

Dierbare echtgenote en kinderen, hebt
dank voor uw liefdevolle zorgen en blijft
mij trouw in uw gebeden, dan zullen wij
mekaar weerzien.

De families SAEYTIUDT, GEURDEN, VAN-
LANDSCHOOT, VERMEYLEN en OLAERTS
danken U oprecht voor Uw blijken van
genegenheid en kristelijke deelneming.
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