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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Marcel SAEYTLIDT

echtgenoot van

Mevrouw Ivonne VAN DER DONCKT,

geboren te Nederbrakel op 9 augustus 1910
en zachtjes thuis in de Heer ontslapen op
23 april 1982.

Oudstrijder 1940-1945.

Onverwachts kwam God onze geliefde
echtgenoot en vader roepen. Gelukkig de
mens die zo leeft, dat hij altijd bereid is
om te sterven.

Nu hij van ons is heengegaan, voelen wij
des te meer aan hoeveel wij van elkaar
hielden en wat hij voor ons gedaan heeft en
geweest is.

Met eerbied en dankbaarheid bewaren wij
in ons het beeld van de toegewijde en
bezorgde echtgenoot en vader. Trouw en
stipt heeft hij steeds zijn plicht vervuld.
Hij was een man van geloof en gebed die
elke zondag getrouw de eucharistieviering
bijwoonde. Hij vond zijn geluk bij de zij-
nen die hij nu plots heeft moeten verlaten,
maar die hij nu opwacht in onze hemelse
thuis.

Heer, wij bidden, dat niets van dit leven
verloren moge gaan: dat wij trouw blijven
aan zijn geloof en de toewijding aan zijn
gezin; dat hij moge voortleven in ons en
wij in ons gebed met hem verbonden mogen
blijven.

De families :

SAEYTIJDT, VAN DER DONCKT,
CARLIER, VAN DE MERGEL,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen A. Marroyen, Brakel




