Toen het avond was geworden sprak Jezus tot hen:
. laat ons oversteken naar de andere oever”.
Marcus 4,35

Dankbare herinnering aan
MEVROUW

MARIA SAEYTWUDT

weduwe van de Heer
CYRIEL VAN DE VIJVER

geboren te Nederbrakel op 2 juli 1894
en godvruchtig overleden te Brakel
op 9 mei 1987,
gesterkt door de H.H. Sacramenten der zieken.

Ze was een levenslustige, diepgelovige vrouw die
haar ganse leven vulde met noeste arbeid, houdende
van de vruchten van de natuur en de mooie bloemen.
Steeds was ze om alles bekommerd, niets mocht
verwaarloost worden. Ze stelde zich volledig ten
dienste van haar gezin, waar ze vroeg de lasten
alleen moest van dragen. Dat heeft haar er niet van
weerhouden, toch vertrouwvol toekomstgericht te
leven, zelfs op haar hoge ouderdom. Ze was nog
altijd in de weer, bezorgd en bekommerd om de
kleine dingen van het leven.

Toen plots de ziekte u overmande, werd u liefde-
vol door uw kinderen en kleinkinderen verzorgd
en opgevangen en werden uw laatste levensdagen
zo behaaglijk mogelijk gemaakt.

Moeder, u hebt uw strijd moedig gestreden, rust
nu uit in Gods eeuwige barmhartigheid en liefde,
blijft met tedere zorgen ons liefdevol nabij. Ook nu
nog voelen we uw aanwezigheid.

H. Maria, Moeder Gods, Gij hebt haar geroepen in
deze Meimaand aan U gewijd. Neem onze Moeder
dicht bij U, want zij was een evenbeeld van Uw
goedheid en trouw aan de hare.

Moeder van vertroosting, bid voor ons.

De families SAEYTIJDT, VAN DE VIJVER,
CARLIER
danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Begrafenissen Piteraerents - Tenbosse, Brakel
Drukk. L. De Ruyver - Brakel




