IEZUS. MARIA. JOZEF.

HEILIG HART VAN JEZUS WEES BARMHARTIG
VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Pieter SAEYTIDT

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

Maria, Anna, Henrica Vermeylen

Lid van de Bond van het H. Hart,
Gepensionneerd Opperwachtmeester, Oud-Brigade
Kommandant, Oud-Strijder, Qorlogsinvalide 14-18,
Ere-voorzitter van N.V.I., Ridder in Leopold II Orde,
Oorlogskruis, Militair ereteken 1 klas
en talrijke andere eretekens.

geboren te Nederbrakel de 6 mei 1867 en godvruch-
tig overleden te Genk de 5 juli 1960, gesterkt door
de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerkg

Zalig de doden die sterven in de Heer.

Zacht en vredig is onze dierbare naar O. L. Heer
gegaan. Gelaten en voorbereid heeft hij*zich onder-
worpen aan Gods H. Wil.

Vader heeft een hard leven gekend, zijn hoge
ouderdom was een zegen van O. L. Heer.

Trouw heeft hij zijn plichten gekweten tegenover
zijn gezin. Hij was een trouw dienaar van God, Kerk
en Land.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, moge mijn heengaan in de gezegende
ouderdom van 93 jaar voor U een aanmoediging

wezen om elkaar te beminnen en te steunen in het
verdere leven, moge het voorbeeld dat ik stelde U
troosten. Ik vraag U wees goed voor elkaar, «Eer Va-
der en Moeder opdat ge lang moget leven op aardes.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen, bidt voor mij. Mogen wij allen elkaar
weerzien in de hemel.

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw rijk.

De families
Saeytijdt, Vermeylen, D’Haese en De Reyck

DANKEN U

voor uw godvruchtige gebeden
en blijken van deelneming.

Drukk. Kerkhofs Begrafenisondern. Moors




