Dankbaarheid verandert de pijn der herinnering
in stille vreugde...

In de vrede van Christus ruste
DE HEER

ISIDOOR SAMIJN
echtgenote van ELZA RAMSDAM

geboren te Gullegem op 11 december 1929 en
thuis overleden te Brakel op 14 maart 1990,
gezalfd met de H. Olie " in extremis .

De prille lentezon jaagt de laatste vorst uit de
landerijen en de natuur komt langzaam tot leven.
Zoook was het met onze overledene.

Het stille lijden en een wankele gezondheid
waren de laatste jaren de vaste levensgezellen
geworden van deze man.

Met Kerstmis, het geboortefeest van Gods
menswording op deze wereld, mocht Isidoor dat
gebeuren op een bijzondere wijze beleven. Hij
onderging een operatie waar hij een nieuw hart
werdt ingeplant. Door deze operatie mocht hij
terug hopen, plannen maken en nog veel van
het leven verwachten.

Niemand hadt dan ook verwacht dat de her-
nieuw verkregen gezondheid van zo korte duur
zou zijn. Met deze ingreep was zijn optimisme
op het overleven opnieuw aangewakkert. Hij zag
verlangend uit om terug, het zij rustig aan, aan
aan het werk te gaan in zijn geliefde tuin. Met
hernieuwde kracht terug behulpzaam te zijn voor

zijn kinderen en kleinkinderen en voor allen die
een beroep op hem zouden doen.

De dankbaarheid die de laatste maanden zijn
gelaat tooide, droeg hij ook over op God, de
Schepper en Gever van alle leven. Hij hadt een
nieuwe kans gekregen. En zo ontdekt dat leven
niet alleen bestaat uit het geven van materiéle
dingen aan elkaar. Maar dat leven een genade,
een geschenk is van lemand die groter is dan
ons zelf. Hem moet men danken en dat kan
alleen, door wat men zelf ontvangen heeft over
te dragen aan alle mensen die ons levenspad
kruisen.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
heb dank voor de liefde en de genegenheid die
ik zowel in moeilijlke momenten mocht ontvan-
gen, maar de bezorgdheid waarmee u mij de
laatste maanden hebt omringt. Houdt vast aan
het leven dat elke mens ontvangen mag uit Gods
liefdevolle hand. Het is de moeite waard met al
onze kracht en mogelijkheden te beschermen
en zorg voor te dragen. Hou die band van on-
derlinge liefde vast.

Dierbare familie en vrienden. Nooit zal ik ver-
geten wat u allen voor mij en mijn gezin gedaan
hebt. Bidt tot de Heer, dat zijn genade u een
blijvende steun en houvast mag zijn.

De families SAMIJN, RAMSDAM, ONRAEDT,
ROELAND en DEPAEPE,

danken U voor de blijken van deelneming.
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