., IK weet het niet, ik vind geen naam,
ik krijg het met geen woorden saam
wat er nu omgaat in mijn ziele.

Ik kan slechts zwijgend knielen. "’

BID VOOR
de Heer Cyriel SARDEUR

echtgenoot van

Mevrouw Paula REVYN

geboren te Mater op 19 oktober 1910 en over-
leden te Qudenaarde op 9 november 1990.

AD TE CLAMAVI

De adelaar is neergeschoten.

Hij daalde cirkelend : heel het dal
zag met ontzetting naar zijn val.
Een land door bergen ingesloten.
Mijn ziel door bergen ingekraagd.
Vleugelen had ik uitgeslagen—
God, wil mij op uw adem dragen ;
aanzie mij, God, ik ben belaagd.

Paula REVYN, zijn echtgenote ;

Jozef en Liliane VAN BRABANT - SARDEUR,
Cyrilla SARDEUR,
Eric en Mariette SARDEUR - BAELE,

zijn kinderen ;

Eddy VAN BRABANT - KESTELYN en kinderen,
Eric VAN BRABANT - POT en kind,
Erwin VAN BRABANT,
Dirk BALCAEN - EECKHOUT en kind,
Patrick BALCAEN-DE KEUKELEIRE en kinderen,
Caroline BALCAEN - TEMBUYSER en kind,
Peter SARDEUR - VAN LANGERAERT,
Benny SARDEUR,
Marijke SARDEUR,

zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De families SARDEUR, VAN DAMME,
REVYN en MUYSHOND.

BEDANKEN van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming.

NAMIS op zaterdag 1 december 1990 om 9 uur.
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