,, Stil ‘maar, wacht maar...
alles wordt nieuw :
de hemel en de aarde.”
t
Bidt voor de zielerust van

DE HEER

Robert, Albert SASANGIE

zoon van wijlen
OMER SASANGIE-DAVID

Geboren te Melden de 8 mei 1933 en godvruchtig

overleden te Nukerke in ,, De Samaritaan'' de

8 december 1973, gesterkt door de H.H. Sakramen-
ten der zieken.

Een goede vriend en een schone ziel is van ons
heengegaan naar de Heer toe. Beproeving en
ziekte hebben het jonge leven van Robert sterk
bezwaard, maar hij heeft het menselijk moeizaam
uit Gods hand aanvaard.

Na jarenlang onmenselijk lijden werd hij opge-
nomen in het verpleegtehuis ,, De Samaritaan "
en heeft er — spijts zijn ziekte — gelukkige
jaren gekend. Hij was zeer minzaam in zijn om-
gang met kamergenoten en iedereen die hem ont-
moette, kon zijn vriendelijkheid en levensvreugde
ondervinden. Zelf sterk getekend door ziekte en
lijden, wist hij anderen op te beuren en van zijn
optimisme te doordringen.

Toen het einde van zijn tengere leven naderde,
wist hij nog herhaaldelijk te zeggen: 't zal wel
eens beteren. Dat ,, betere " is voor hem het
,» andere "' geworden : het nieuwe. God heeft hem
uit zijn lijden bevrijd en opgenomen in zijn
hemelse vreugde.

Ja Heer, op uw woord geloven wij dat deze goede
mens die ons zo nabij was voor altijd met U zal
samen zijn en delen in uw heerlijkheid.

Beste broeders, zusters en familieleden, hartelijk
dank omdat gij mijn ziekte en lijden hebt helpen
dragen, en U vooral, broeder Jean, heb dank voor
uw grenzeloos geduld en ongemeten toewijding en
zorgen waarmee gij mij trouw en liefdevol hebt
omringd tot op het laatste moment.

Mijn oprechte dank ook aan het verplegend per-
son:el en de toegewijde zusters van barmhartig-
heid.

Ik bid voor U allen bij de Heer.

Mevrouw weduwe Georges Murez-Sasangie en
kinderen Thierry en Kathy,

De Heer en Mevrouw Jean Sasangie-Demeule-
meester en zoon Johan,

De Heer en Mevrouw Gilbert Sasangie-De Pesse-
mier,

De Heer en Mevrouw Marcel Callebaut-Sasangie
en kinderen Carine en Cristel,

De families Sasangie-David,

danken U voor uw genegenheid en
blijken van kristelijke deelneming.

ORUKK. DE RIEMAECKER, NUKERKE.




