t Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,

Dankbaar 't lijzigste gefluister
cm wat hij voor ons was ook een taal en teken heeft :
gedenken wij de heer blaren van de bomen

kouten met malkaar gezwind,
JACQUES SCHAILLEE baren in de stromen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken

geboren te Moerbeke op 5 november 't diep gedoken Woord zo zoet...
1921 en overleden thuis op 11 februari als de ziele luistert !
1991.

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Jeanne COOLENS

G. Gezelle.

Marie-Jeanne,

Jan en Kristien, Joke en Tom,

Lieven en Wim

danken U van harte voor Uw aanwezig-

heid in dit droeve uur van afscheid.

Dank voor elk gebaar van troost, Dat hij ruste in Gods eeuwige vrede !
dank voor elk gebed voor wie ons

lief was.
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