We vrezen niet hetgeen men de dood noemt,
maar wat hetgeen na de dood,

niet dood is.

T.S. Eliot

Liefdevol aandenken aan

mevrouw

Leona Schaillée

echtgenote van wijlen de heer Karel Bijl.

Geboren te Onkerzele op 2 maart 1911
en godvruchtig overleden in het
Woon- en Zorgcentrum "Sint-Felix” te Herne
op 5 september 2008,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

De namis wordt opgedragen in de
Sint-Amanduskerk van Viane
op zondag 28 september 2008 om 11 uur.

De families Schaillée, Bijl, Francq en De Leye
danken u voor de blijken van medeleven.

Liefste ma,

Bij dit afscheid, waarbij wij ons uiteraard in een
treurige gemoedsstemming bevinden, gaan onze
herinneringen in de eerste plaats uit naar de grote
eigenschappen waarvan je in jouw lange leven
steeds blijk hebt gegeven. Daarbij denken wij
vooral aan uw natuurlijke goedheid, jouw eeuwig
optimisme, uw enorme werkkracht. Wij zullen
steeds jouw zachte ogen voor ons zien ook bij
het verlies van één ervan, twintig jaar geleden al.
Uw moedig gedragen blindheid der laatste drie
jaren was bewonderswaardig. Jij was één van die
mensen waarvan wordt gezegd dat ze het leven
"a joy to live" maken. Vaarwel, rust zacht, wij
zullen je nooit vergeten.

GIJ HEBT HET WONDER

Gij hebt het wonder van uw ogen dichtgesloten,
en als voor ‘t eerst heb gij gezien; gij zijt gaan
leven in een rijk, diep afgesloten,

waar zonnen blinken onvoorzien...

Gij hebt op uwen mond den glimlach nagelaten
waarmee den dood gij overwont, hij zal met u,
nu dat gij de aarde hebt verlaten,

tot as verworden in de grond.

Marnix Van Gavere
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