Zo daar ooit een blomke groeide

over 't graf waarin gij ligt,

of het nog zo schone bloeide

zuiver als het zonnelicht,

blank gelijk de lelie blank is,

vonklend als een rozenhert,

nog en waar 't voor die u kende,

geen dat u gelijken mocht. (G.G.)
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« Ten paradijze geleiden U de Engelen!» Zo
zingt de Kerk bij de uitvaart der christenen. En
nooit schenen ons deze woorden zo waar, zo
ontroerend en zo schoon als bij het lijk van
dat minzaam kind, door de wrede dood zo
haastig, zo plots weggerukt. Het was een rijk-
begaafd dochtertje ; zij muntte uit in diepe
godsvrucht, in eerbiedige onderdanigheid en
vooral in naarstige vlijtigheid. Altijd even wel-
gezind, volbracht zij eenvoudig al haar plichten
en hoe jeugdig ook, was zij een onmisbare hulp
geworden voor haar moeder in heel de huis-
houding.

Voor zulke schone zielen is de wereld te leeg
en nietig in zijn ijdelheid. God plukte die schone
lelie en plantte ze in 't hemels hof, waar ze
eeuwig fris zal bloeien.

«'t Was ons leven! - Mocht het blijven...
Neen, het ging naar d’ eeuwigheid...

Heer, Gij vraagt dit grote offer !

Jezus, wees gebenedijd ! » (G.G))

Goede vader, lieve moeder, zielsgelukkig met
uw kruiske getekend op mijn voorhoofd, ben ik
van U heengegaan om te genieten van een pret-
tige vakantie. De laaiste kus die Gij van mij
kreegt, blijve U steeds bij en gedenken aan mijn
milde kinderliefde ! 1k dank U voor alles wat ik
van U ontving. Weent niet... uw jongste kind
leeft bij Jezus en bidt voor U om troost en be-
moediging.

Mijn lieve zusters en schoonbroeder, wier ver-
driet ik weet, U blijf ik steeds mijn liefde beto-
nen en bij de Heer spreek ik voor U ten beste.

Beste grootvader, familieleden en vrienden,
dank voor uw genegenheid en bidt vurig voor
mijn zielerust.

Geliefde medeleerlingen, mijn schielijk over-
lijden zal u zeker bedroeven, maar moge dit ons
leren hoe broos het leven is, en dat gij door uw
deugd en godsvrucht, alle dagen van uw leven
tot een zalig afsterven voorbereid zijt. Gedenkt
mij allen in uw vurige gebeden.
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